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Muziek 
 
Groet en drempelgebed 
vg Vrede met u! 
allen Vrede ook met u! 
vg Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 
allen Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
vg Gezegend Gij, eeuwige God 
 die de morgen ontbood 
 en het licht hebt geroepen. 
allen Zegen ook ons met uw licht! 
vg Donker is de wereld, 
 duister vaak ons hart. 
 Zoeken willen wij 
 het licht van uw ogen. 
allen Zegen ook ons met uw licht! 
vg Bij uw licht 
 zien wij elkaar: 
 mensen van uw welbehagen. 
 Houd uw aangezicht 
 voor ons niet verborgen. 
allen Zegen ook ons met uw licht! 
 
Openingslied: ‘Komt allen tezamen’: lied 477,1+3+5  
(t. C.B. Burger, m. 18e eeuw?)  
 
1.Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: 
komt nu, o komt nu naar Bethlehem! 
Ziet nu de vorst der engelen hier geboren. 
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die koning. 
 
3. O kind, ons geboren, liggend in een kribbe, 
neem onze liefde in genade aan! 
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte! 
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die koning. 
 
5. Zingt aarde en hemel, zingt nu engelenkoren, 
zingt alle scharen rondom de troon: 
Glorie aan God en vrede voor de mensen! 
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die koning. 

Inleidend woord en gebed 
 
Lezing uit de profetie: Jesaja 8,23b – 9,6 
 

Lied: ‘Kind ons geboren’: lied 491 (t. Huub Oosterhuis, 
m. Bernard Huijbers – bij Jesaja 9,5) tweemaal 
 
Kind ons geboren, zoon ons gegeven, 
God onbedwingbaar, Vader voor eeuwig, 
Koning van de vrede. 
Kind ons geboren, zoon ons gegeven, 
God onbedwingbaar, Vader voor eeuwig, 
Koning van de vrede. 
 
Evangelie: Lukas 2,1-13 
 
Lied: ‘Ere zij God’ (t. Lukas 2,14, m. F. Schulz) 
 

Ere zij God in de hoge! 
Vrede op aarde, in de mensen een 
welbehagen. 
Amen, Amen. 

 
Vervolg evangelie: Lukas 2,15-20 
 
Lied: ‘Er is een roos ontloken’: lied 473, 1+2  
(t. Jan Wit, vrij naar ‘Es ist ein Ros entsprungen’, m. 
Michael Praetorius) 
 
1.Er is een roos ontloken 
uit barre wintergrond, 
zoals er was gesproken 
door der profeten mond. 
En Davids oud geslacht 
is weer opnieuw gaan bloeien 
in ’t midden van de nacht.  
 
2. Die roos van ons verlangen, 
dat uitverkoren zaad, 
is door een maagd ontvangen 
uit Gods verborgen raad. 
Maria was bereid, 
toen Gabriël haar groette 
in ’t midden van de tijd. 
 
Overweging 
 
Muziek 
 
Lied: ‘Stille nacht’: lied 483, 1+2  
(t. Johannes Yserinkhuysen, vrij naar Joseph Mohr, m. 
Franz Gruber) 
 
1.Stille nacht, heilige nacht! 
Davids zoon, lang verwacht, 
die miljoenen eens zaligen zal, 
wordt geboren in Betlehems stal, 



Hij, der schepselen Heer, 
Hij, der schepselen Heer. 
 
2. Hulploos Kind, heilig Kind, 
dat zo trouw zondaars mint, 
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd, 
wordt Ge op stro en in doeken gelegd. 
Leer me U danken daarvoor. 
Leer me U danken daarvoor. 
 
3. Stille nacht, heilige nacht!  
Vreed' en heil wordt gebracht 
aan een wereld, verloren in schuld; 
Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 
Amen, Gode zij eer! 
Amen, Gode zij eer! 
 
Gedicht 
 
Voorbeden, steeds besloten met: 
… gebedsstilte … 
vg Zo bidden wij; 
allen Eeuwige God, hoor ons gebed. 
 
Zegen 
 
Slotlied: ‘Er is uit ’s werelds duistere wolken’: lied 482 
(t. André Troost, m. Johannes Gijsbertus Bastiaans)  
 
1.Er is uit ’s werelds duistere wolken 
een groot licht stralend opgegaan – 
wie wonen in het diepste donker, 
zij zullen in het zonlicht staan. 
Glorie aan God, de overwinning 
is ongekend, de vreugde groot; 
de aarde jubelt – hoor ons zingen: 
wij delen in een rijke oogst! 
 
3. Godlof, een kind is ons geboren, 
een held zal onze koning zijn, 
die raadsman, God-met-ons zal heten – 
die zoon zal ons tot vader zijn! 
Vorst die met vrede ons wil kronen 
van nu af tot in eeuwigheid, 
de Eeuwige zal hem doen tronen 
op recht en op gerechtigheid. 
 
Muziek 
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